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1. Hop Marjanneke (1811-1813)

Betsy had het tafereel in de keuken al meermalen aandachtig in zich
opgenomen. Vanmorgen stond ze er weer, omdat het wekelijkse inpak-
ken van moeders rieten hengselmand veel boeiender was dan om in de
speelkamer bij het kindermeisje en broertje van twee te blijven. Zoals
gebruikelijk liep haar moeder heen en weer om allerlei spullen op ta-
fel te leggen: appels, meel, erwten, bonen, stroop, winterpeen, kaarsen,
zeep en vet. Het vierjarig meisje wist intussen van alle potten, flessen en
pakjes de inhoud te benoemen. Daar had ze dan ook al vragend flink
haar best voor gedaan.

Na veel smeekbeden of ze — alstublieft moeke, och alstublieft! — mee
mocht helpen, had moeder uiteindelijk ja gezegd. Nu stond ze met een
besliste trek om haar mond op een stoel over de rand van de mand gebo-
gen, schikkend en stapelend, alsof ze jaren ervaring had. Toen moeder
tot slot met een gevuld eierkorfje aan kwam lopen, maakte ze een afwe-
rend gebaar. ‘Nee mocke, dat kan er niet meer bij!” Na wat gezamenlijk
geredder kwam er toch een veilig hoekje vrij en konden de mandklep-
pen dicht. Terwijl de kleuter haar best deed de riempjes vast te gespen,
zei ze aarzelend: ‘Moeke?” Nolda van der Hoop begreep wel dat haar
dochter over het vervolg zou beginnen: het uitdelen van de mand. Daar
kwam het al: ‘Mag ik met u en Gonda mee de sloppen in?’

Terwijl moeder resoluut haar hoofd schudde, zag ze een onderlipje
trillen. Ze streek het kind over haar krullenbol en gaf Kokkie, de kok-
kin, die aan het andere eind van de tafel met het kneden van deeg in de
weer was, een knipoog.

‘Dank voor de mand, lieve meid. Je hebt haar mooi gevuld. Maar
voor de sloppen ben jij te jong. Ik beloof, als jij tien jaar bent, zo ging
het bij Gonda ook, dan gaan we samen op stap. Dat duurt een poos,
maar ik kan je nu al iets moois vertellen.” Ze boog zich naar Betsy over
en zei zachtjes, met haar wijsvinger op haar dochtertje wijzend: “Weet
je, Gonda en jij, jullie zijn de bofferds! En je broers, Jan, David en Evert
Jan zijn de pechvogels. Zij zullen nooit met mij meegaan op de sloppen-
ronde. Weet je waarom niet? Omdat het jongens zijn.*

Moeder pakte een stoel en trok Betsy op schoot. ‘Je moet begrijpen,’
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